Advocaat van Adam G. maakt misbruik
van cultureel gegeven

Individuele verantwoordelijkheid heeft niets te maken met ‘collectief onderbewustzijn’
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Sinds 5 jaren werkt de Dienst Roma van de Foyer specifiek met Roma-families in Brussel.
Bemiddelaars, zelf van Roma-origine, doen er alles aan om kinderen naar school te krijgen.
En dat lukt voor het merendeel van de Roma-families. “Kinderen moeten op school zitten. Niet-
naar-school-gaan kan niet als een verzachtende omstandigheid worden beschouwd als er iets
mis gaat. Het is de wereld op zijn kop”, zegt schoolbemiddelaar Florin Muntean, zelf Roma.

“De moord op Joe houdt de Roma-gemeenschap in Brussel nauwelijks bezig. Men voelt zich
absoluut niet betrokken bij een geisoleerd geval van ontoelaatbare agressie. Voor hen heeft
Adam’s etnische roots hier niets mee te maken en gaat het hier enkel om individuele
verantwoordelijkheid. En zoals elders worden kinderen in de ene familie al beter opgevoed
dan in de andere”, zegt Florin Muntean.

Het is een feit dat Roma nog steeds worstelen met hun geschiedenis en met de huidige
realiteit. Armoede en uitsluiting zijn nog steeds schering en inslag voor hen in Europa. Maar
dat wil niet zeggen dat een doorsnee Roma minder normbesef heeft. Koen Geurts,
stafmedewerker van de Foyer: “Door het gebrek aan maatschappelijke perspectieven gelden
vaak andere normen, maar dit soort van extreem geweld blijft ook voor hen onaanvaardbaar.
Dit bewees de directe veroordeling van de daad door de plaatselijke Roma-leider in Polen en
de strenge straf die hij Adam oplegde.”

“‘Dat een ‘collectief onderbewustzijn’ van uitsluiting zou geleid hebben tot deze dodelijke
agressie, zoals de advocaat van Adam beweert, is misbruik van een cultureel gegeven. Het is
vooral beschamend en een enorme slag in het gezicht van miljoenen Roma-families die
ondanks hun vele moeilijkheden toch op een vreedzame manier het hoofd boven water
trachten te houden”, vindt Florin Muntean. Koen Geurts: “Als men deze logica van
‘aangeleerde genetica’ volgt zijn de meeste Roma potentiéle moordenaars, en zouden er elke
dag dergelijke moorden vallen. De gevaarlijke uitspraken van de advocaat zijn daardoor al te
gemakkelijk in de mond te nemen, maar neigen vooral heel sterk naar racisme.”

“Als er al een ‘paniekreactie’ is van Roma tegenover niet-Roma, dan is dat er eerder één van
afstand houden en niet in de schijnwerpers treden. En als je in volle publiek een roofoverval
pleegt is dit eerder omdat je teveel lef hebt en niet omdat je een angsthaas bent.”



