
Rituelen  
 

In alle culturen worden overgangsrituelen gevierd: belangrijke veranderingen in het leven. Zo ook bij 

Roma. Hieronder zie je enkele foto’s van feesten. Kun je zien wat er wordt gevierd?  Zet het nummer 
van de foto in de juiste kolom. 
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Een woordje uitleg bij de foto’s 
 

(1) en (4): huwelijk 

 

Omdat familie en kinderen zo centraal staan in het leven van de meeste Roma, is het voor 

hen belangrijk om te trouwen. Sommige Roma trouwen al heel jong, zoals het meisje dat op 

foto (4) wordt geholpen met haar bruidskledij. Het huwelijk is dan niet officieel, maar 

gebeurt volgens de gebruiken van de gemeenschap. De bruid verlaat haar familie en gaat 

meestal bij de familie van de echtgenoot inwonen. In het begin zal de jonge vrouw vaak 

klusjes moeten opknappen voor haar schoonmoeder, maar haar status in de familie stijgt 

wanneer zij zelf kinderen krijgt. 

 
(2) en (5): doopsel 

Op deze foto’s zie je een doopsel bij Roemeense Roma die behoren tot een pinksterkerk. De 

pinksterbeweging is een evangelische overtuiging binnen het christendom. Er bestaan 

verschillende groepen binnen de beweging. Typisch voor deze religie is het gebruik van de 

bijbel als leidraad voor een juiste manier van leven, een sobere levensstijl, het ervaren van de 

aanwezigheid van de Heilige Geest en het doopsel op volwassen leeftijd, door volledige 
onderdompeling in het water.  

(3) eerste verjaardag 

De taart op de foto is voor de eerste verjaardag van een jongen. Bij de geboorte van een kind 

vieren Roma niet echt een feest, want de eerste weken na de geboorte worden gezien als 

een periode van onreinheid (marime). Als het kindje echter zijn of haar eerste verjaardag 

heeft gevierd, wordt voor het eerst een haarlok afgeknipt. Bij die gelegenheid wordt het kind 

ook voor een schaal met enkele voorwerpen gezet (b.v. een autosleutel, een religieus 

voorwerp, geld, een boek, een bal, een ring, enzovoort). Het voorwerp dat het kind spontaan 

vastpakt, voorspelt volgens deze traditie iets over zijn/haar toekomst. Kiest het kind 
bijvoorbeeld een autosleutel, dan zal hij/zij houden van autorijden. 


